
 

 

 

Bessèges : 4 april 2012 

Daguitstap: 
 

Wandeling: Sentier du Montgrillet 
 

De route is bewegwijzerd en gemakkelijk te volgen aan de hand van de gele merktekens 

Moeilijkheidsgraad: *   - afstand ongeveer 7000 stappen = 5 km 

Hoogteverschil: 150 m 

Goede wandelschoenen of zelfs stevige wandelsandalen. 

 
De wandeling start aan de Mairie van Meyrannes. 

Vanaf “Au brin de blé” rijden in de richting van St. Ambroix, aan het rond punt in Meyrannes neem je de 

tweede afslag en een 50 tal meter verder kun je de auto parkeren, juist voor de Mairie. 

 

Als je met het gezicht naar de Mairie (gemeentehuis) staat dan moet je links de weg volgen om het 

startpunt van de wandeling te bereiken. 

Volg gewoon de asfaltweg tot je de eerste locatiepaal ziet staan, hier moet je rechts aanhouden, richting “le 

Montgrillet”, iets verderop zie je al de tweede locatiepaal staan: “Les Granges, 164m” ook hier moet je 

rechts aanhouden en een 50 tal meter verderop is het echte startpunt van het wandelpad. 

 

 

 

Tussen twee huizen in loopt vrij stijl een wandelpad naar boven, en dat wandelpad moet je hebben. 

Je kan er eigenlijk niet naast kijken want precies aan de start van het wandelpad staat het eerste infobord! 

Het pad begint meteen flink te stijgen en dat duurt eventjes, maar eenmaal de eerste klim achter de rug 

gaat het iets langzamer en wordt het ook iets vlakker. 



 

Je passeert intussen een eeuwenoude olijfgaard, de meeste bomen zijn 

inderdaad meer dan tweehonderd jaar oud en waren tot voor een 

tiental jaren volledig overwoekerd, maar men is toen begonnen met 

het opnieuw rendabel maken van de bomen en nu staan ze er prachtig 

bij! Kijk maar eens op het infobord... 

Blijf het pad volgen en iets verderop kom je aan een oude 

steengroeve, ook hier vindt je een infobord... 

Trouwens over het hele parcours 

verspreidt staan dergelijke infoborden 

met de nodige informatie over wat je te 

zien krijgt of waar je je juist bevindt. 

 

Zo kom je na het nodige klimwerk aan 

de weet dat de paden die je volgt, en die 

zich tussen hoge muurtjes naar boven 

slingeren eigenlijk oude paden zijn die 

door de geiten en schapenhoeders gebruikt werden om hun dieren zo snel 

mogelijk naar de weiden over de heuveltop te krijgen. 

 

Blijf gewoon het pad volgen en je komt vanzelf waar je moet zijn, helemaal 

bovenop de heuvel waar zich een restaureerde “Bergerie” bevindt. 

 

Een tiental jaar geleden hebben ze hier de muren van gestapelde stenen die 

een oude bergerie omringde hersteld en zo krijg je een mooi idee over hoe 

de herders vroeger hun job te uitvoer brachten... 

  

Tijdens de wandeling moet je zo nu en dan eens een kleine zijsprong op het pad maken, zo kun je o.a. een 

oude heksenschuilplaats, een bron, een capitelle (schuilplaats voor herders), een prachtige eeuwenoude eik 

die hier in de streek gekend is als “la chêne de Merlin” en zoveel meer bewonderen... Mensen uit de streek 

doen hun uiterste best om dit alles in de best mogelijke omstandigheden te bewaren... 

 

Let ook eens op de vele stukken hout en stenen die met enkele simpele witte krijtlijnen getransformeerd 

worden tot koppen van everzwijnen, mensen, dieren enz. en dat alleen maar om jou op de juiste weg te 

houden tijden deze wandeling. 

 

Wanneer je de bergerie voorbij gewandeld bent zie je iets verderop aan de linkerkant een mooi voorbeeld 

van een overwoekerd stukje terras met bijhorende berg/schuilplaats... blijf intussen het pad volgen, klim 

over boomwortels die midden het wandelpad groeien en zo kom je aan de volgende locatiepaal, “les 

Calades , 280m”  hier moet je de richting “la Font-de-Bourboul” volgen. 

De weg begint vrijwel meteen te dalen, blijf het pad volgen en je komt heel wat 

lager voorbij een kleine bron die bijna altijd fris water bevat, (al gebeurt het de 

laatste jaren steeds vaker dat de bron gedurende korte periodes vrijwel droog 

staat), ook hier laat het veranderende milieu zich blijkbaar voelen. 

 

Blijf het pad volgen en je komt vanzelf aan de volgende locatiepaal uit: 

“Ruisseau de la Font de Bourboul, alt 220m.” Hier moet je eerst een honderdtal 

passen naar rechts om tot aan “het gat in de grond” te komen waar diep in de 

rotsachtige boden een waterput gebouwd is die eigenlijk nog nooit helemaal 

droog gestaan heeft... 

 

Waterbron 

Meer dan tweehonderd jaar oude 

olijfboom 

Afgeschermde paden 



Keer op je stappen terug en eenmaal terug aan de locatiepaal volg je de richting Meyrannes. Blijf het pad 

dat langs de meestal droogstaande bergrivier loopt volgen en kijk uit naar merktekens die iets speciaal 

aanduiden... 

 
Je loopt al bijna de hele 

wandeling langsheen 

muurtjes van gestapelde 

stenen...  maar heb je al 

de slimme oplossing 

gezien om snel van het 

ene naar het andere terras 

kunt stappen, of hoe ze 

goederen op een 

gemakkelijke en snelle 

wijze van boven naar 

beneden (en omgekeerd) 

brachten, onze 

voorouders waren 

blijkbaar nog slimmer 

dan wijzelf dachten ;-) 

 

Blijf intussen het pad 

volgen richting 

Meyrannes tot je aan  

 

 

een splitsing komt: hier moet je links de richting volgen, meteen gaat het smalle pad opnieuw klimmen. 

Wanneer het op het einde van dat smalle paadje bovenkomt kun je enkele meter verder reeds de eerste 

stenen van de olijfgaard zien waar in het doorgaan langs bent gewandeld, nu doe je het zelfde pad in 

omgekeerde richting. Kijk uit voor enkele mooie zichten als je bijna op het einde bent... 

 

Nog enkel het steile pad afdalen en je bent op de asfalt baan die je terugbrengt naar de parking. 

 

Veel plezier met de wandeling, 

Pol & Rita 
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Trappen in muurtjes Katrol, hier in een 

boom vastgegroeid 

Mooi voorbeeld van 

een natuurlijk 

kunstwerk 


